
Asiel en Migratie: de dialoog 
Omdat we het er over moeten hebben 

 

 

Beste collega’s, 

 

Komend halfjaar willen onderstaande organisaties, waaronder Platform Levensbeschouwing 
en Vrede, samen een aantal bijeenkomsten organiseren om met meer mensen in gesprek te 
gaan over asiel en migratie.   Op uitnodiging van de Kapel Eindhoven hebben zij samen het 
initiatief genomen om een open dialoog aan te gaan met de inwoners van Eindhoven en 
professionals uit het netwerk. Met als einddoel: hoe krijgen we in Eindhoven een positiever 
beeld rond asiel en migratie? Hoe gaan we zelf om met onze eigen gevoelens over het 
onderwerp?  En hoe betrekken we meer mensen bij het debat hierover?  Zeker ook met het 
oog op de komende landelijke verkiezingen en later de gemeenteraadsverkiezingen, is dit 
actueel. 

Op zondag 21 september om 11.00 willen we in een eerste bijeenkomst elkaars achterban 
beter leren kennen en er samen achter komen wat ons drijft rondom asiel en migratie.  

De bijeenkomst zal een uur duren waarna er ruimte is voor napraten met koffie en thee. De 
bijeenkomst vindt plaats bij de Kapel (gehuisvest in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b, 
Eindhoven). 

In de middag zullen we al meteen zichtbaar zijn tijdens Peace in the Park. Waar we hopelijk 
ook anderen inspireren; en ook zelf inspiratie op zullen doen. 

Wil je kennismaken, heb je ideeën, wil je meepraten, wil je meeluisteren? Je bent op 21 
september van harte welkom. Reageer op deze e-mail als je erbij bent. Dankjewel! 

 

Namens de organiserende partijen ,  

 

   
Vluchtelingen in de Knel 

 
Platform Levensbeschouwing 

en Vrede, Eindhoven 

 
Raad van Kerken, Eindhoven  

 

https://www.peaceintheparkeindhoven.nl/

